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“...Hij heeft mij gezonden om aan armen 
het Evangelie te verkondingen, om te 

genezen wie gebroken van hart zijn, om 
aan gevangenen vrijlating te prediken 
en aan blinden het gezichtsvermogen, 

om verslagenen weg te zenden in 
vrijheid…” Lukas 4:18  

Ze stond met haar kleine camper tegen de 
bosrand, waar we via onze honden in 
gesprek raakten. Het was een afgelegen 
plekje, en ze bleek rust te willen, ver van 
de drukke wereld, na vele teleurstellingen 
en aan 't einde van een burn-out. 
Meerdere keren hebben we samen 
gewandeld, ze heeft een paar keer bij me 
gegeten en ons contact verdiepte zich. 
We begrepen elkaar en ik mocht getuigen, 
haar een Nieuw Testament geven en met 
haar bidden. Meerdere keren zelfs, nadat 
ze me vroeg “wil je ook mij en m'n hond 
meenemen in je gesprek met God?”. God 
veracht onze tranen niet, het was fijn met 
haar te delen en te luisteren, te wandelen, 
te troosten en samen te bidden tijdens de 
paar weken dat ze in deze bosrand stond. 
Na haar vertrek is ze zelf het gesprek met 
God begonnen en ontving ze Vrede. 
Nadien zag ze dat ze al die jaren hiervoor 
in een innerlijke gevangenis had gezeten. 
 
Afgelopen jaar 
Het was een veelbewogen jaar met vaak 
verrassende ontmoetingen. Drie keer was ik 
ziek. Ik werk meer en meer vanuit huis, 
ontvang hier mensen of heb telefonische 
gesprekken met mensen verder weg. Vaak 
bidden we ook per telefoon. Opnieuw kon ik 
de basiscursus Hebreeuws doen, waarin 
zoveel prachtigs te ontdekken is. Ook ga ik 
regelmatig naar tekenles. 
 
Hoge Vallei van Aude 
Het blijft een spannende en boeiende plek 
om te werken. Spannend omdat de tegen-
stand groot kan zijn. En boeiend omdat ik 
vaak merk dat ik het verschil kan maken voor 
mensen die ik ontmoet, voor de huis-
gemeente, voor buren.  
 

Daar ben ik dankbaar voor. Dankbaar omdat 
ik zie dat God voorop gaat en de weg baant, 
voor het kunnen delen wat God me 
toevertrouwt, dankbaar dat Hij gebeden hoort 
en verhoort. Tot nog toe heb ik geen andere 
woonplek kunnen vinden, maar ik vertrouw 
dat dat komt op de juiste tijd en op de juiste 
plaats. 
 
Huisgemeente   
De huisgemeente, waar ik sinds de herfst 
van 2021 bij betrokken ben, bestaat uit een 
groep jonggelovigen die allen op spirituele 
zoektocht waren in New Age en/of 
sjamanisme. Ze zijn toegewijde discipelen 
van Yeshua geworden, maar oude patronen 
als trots en onafhankelijkheid zijn niet 
zomaar veranderd. Het is lastig om goed 
basisonderwijs te geven en er worden veel 
video's  door hen van internet geplukt en 
doorgestuurd, waardoor verwarring en soms 
onzuivere ideeën ontstaan. Ze noemen 
zichzelf van origine 'rebellen, vrije elektronen' 
maar zijn blij met mijn inbreng en zien me als 
'oudste'. 
 
Een paar maanden na de doop van het 
echtpaar bij Rennes le Chateau vorig jaar, 
zijn beiden helaas teruggevallen en 
gescheiden. Droevig om te zien hoe de 
vijand nieuwgeborenen rooft.  
 
Intussen zijn ook andere mensen gedoopt, 
steeds wonderen van God. De groep begint 
te zien dat te snel dopen niet goed is, dat 
onderwijs, trouw zijn in Bijbellezen, gebed en 
samen optrekken ook daarna van groot 
belang zijn.  
 
We komen wekelijks bij één van ons samen 
voor aanbidding, gebed, delen, onderwijs en 
een maaltijd. Er gebeuren ook prachtige 
dingen, zoals geestelijke groei, gebeds-
verhoringen en een grote boekverbranding 
van allerlei occulte literatuur.  
 
Met vier mensen uit de huisgemeente bidden 
we elke maandag voor Israël en de Hoge 
Vallei. 
 
Zowel vorig jaar als dit jaar konden we 
Pasen met een flinke groep jong-gedoopten 
vieren in een afgelegen dorpje. We vierden 
de Pesach-maaltijd, zongen, deelden en 
baden veel. Wat een geweldige dagen 
hadden we samen in Gods aanwezigheid. Dit 
jaar gaven een predikant en zijn vrouw uit 
Marseille onderwijs. Bij de evaluatie zeiden 
velen dat dit 'de eerstelingen van het 
Koninkrijk' waren, ontroerd door wat we 
mochten meemaken. 

Lieve allen, 

Pesach - maaltijd met jong-gelovigen 



“…to proclaim a  year of the favor of ADONAI…” 

European Christian Mission (ECM) 
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Anke van der Sluijs is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven naar 
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 
o.v.v. “fonds van der Sluijs” | ECM-

Nederland - Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer – Nederland   

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 
 www.ecmnederland.nl 

 

Anke van der Sluijs - No. 8, Rue du 
Colonel Beltrame, 11190 Luc sur Aude 

www.egliselesarment.fr 
 

verlangt 
Frankrijk  

 

doop Aleksandre 

huisgemeente april '23 

Van het thuisfrontteam 
Als thuisfrontteam zijn we dankbaar te zien dat Anke in haar zoeken naar een 
nieuwe plek om te wonen en te werken, niet werkeloos daarop gaat zitten 
wachten maar elke dag doet wat haar hand vindt om te doen. En dat is véél; in 
de vele individuele ontmoetingen, de huisgemeente, de gemeente in 
Carcassonne, de gebedsgroepen in haar buurt is zij een stabiele factor, een 
veilige haven en wijze raadgeefster. We zijn dankbaar dat ze bemoedigd en 
verfrist werd tijdens de ECM-biënnale in Kroatië begin april jl. We zijn 
dankbaar dat God dóórgaat met Zijn werk in de Hoge Vallei en zien uit naar 
wat Hij nog meer gaat doen. We danken iedereen die met Anke meeleeft in 
steun en gebed; dat is werkelijk van levensbelang – voor Anke én voor de 
Hoge Vallei. 
 
In Christus verbonden,  
Hans Bonda, Age Hellingwerf, Marco van Honk en Janny Kops 

Werk en gebedsgroepen 
Naast deze huisgemeente mag ik ook 
het kinder- en jongerenwerk in de 
gemeente in Carcassonne leiden en 
heb ik de meeste diensten voor 
anderstaligen vertaald. Ook mocht ik 
Médéa en haar dochtertje Keso 
voorbereiden op de doop, waar we 
naar uitkijken in een meertje bij 
Carcassonne op 9 juli a.s. 
Aleksandre, haar zoon van dertien, is 
gedoopt tijdens een wandelweekend 
van “Marcheurs en Christ”, waaraan 
onze jongeren deelnemen. Met 
verscheidende mensen mag ik ook 
'pastoraal' oplopen, wat een zegen! 
Dankbaar ben ik ook voor 
verscheidene gebedsgroepen via 
Zoom, regionaal en internationaal 
voor het werk hier, voor Frankrijk, 
voor Israël en de landen rondom de 
Middellandse Zee. 
 
Visie 
Mijn diepe wens en geloof is dat het 
werk en de kerk van Christus zullen 
groeien in de Hoge Vallei! Iemand 
heeft gezegd: “je tranen zullen de 

woestijn vruchtbaar maken”, dat 
raakt m'n hart. Met elkaar staan we 
op de bres voor Zijn werk: armen het 
goede nieuws van het Koninkrijk 
brengen, gebrokenen van hart helen, 
voor gevangenen bevrijding 
proclameren, voor blinden het 
gezichtsvermogen, verslagenen 
vrijzetten… 
Willen jullie hiervoor meedanken en -
bidden, dat Zijn Naam hier werkelijk 
bekend wordt en Zijn glorie zichtbaar 
wordt in bevrijding van veler levens?! 
 
Dank jullie wel!  
Veel liefs en Zijn SHALOM, 
 

Anke 
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