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Laat Uw nieuwe wereld 
komen. Laat op aarde Uw wil 
gedaan worden, net zoals dat 

in de hemel gebeurt.  
 

Mat 6:10 (BGT) 

Revolutie in Betonjungle 
Stel je voor! Een achterstandswijk in het 
oosten van Duitsland veranderd! Waar 
eerder iedereen langs elkaar heenleefde, 
buren elkaar niet kenden en mensen 
anderen met argwaan waarnemen, wordt de 
wijk hartelijker. Wasmachine’s worden door 
buren omhooggebracht. Paketjes worden 
zonder gebrom aangenomen. Alleenstaande 
moeders zorgen voor elkaars kinderen. Er 
worden straatfeesten gevierd. Mensen 
ondernemen samen dingen, omdat het kan. 
Ineens wordt het leven minder uitzichtsloos. 
Hoe komt dat? Omdat er mensen hebben 
ontdekt wie Jezus Christus is. Daardoor 
veranderd hun hele leven. Het kennen van 
Hem lijkt mensen stabieler te maken. En 
actiever. Opener ook. En eerlijker. Minder 
bezig met spullen en meer met andere 
mensen en met het leren kennen van Jezus. 
Een kleine revolutie in een betonjungle. 
 
Ik heb geprobeerd hierboven onze visie te 
beschrijven. Onze droom voor Rostock 
Evershagen. We zijn ervan overtuigd, dat het 
kennen van Jezus Christus mensen veran-
derd en wijken dus ook. En tegelijkertijd zien 
we veel kapotte levens en relaties. Voor veel 
buren is God niet voorstelbaar en is het 
aangaan van contact spannend. Ze houden 
afstand en leven liever verder in bestaande 
patronen. Niet iedereen kun je aanspreken, 
blijkbaar. Maar toch.  
 
Dopen bij Haltepunkt E 
We hopen eind juni mensen te dopen bij 
Haltepunkt E. Dat is een bijzonder moment. 
Vier mensen die willen, dat Jezus hun Heer is 

en met Hem willen leven. Het is soms best 
zoeken hoe we dat goed begeleiden. Maar 
aldoende leren we. We hebben Jezus & ik 
avonden met hen gehouden. Avonden waarop 
we met elkaar een broodmaaltijd aten en met 
elkaar doorpraten over kernthema’s van het 
christelijke geloof. Direct, eerlijk en open. Dat 
was prachtig. Niet iedereen zet de stap om zich 
te laten dopen. Sommigen hebben meer tijd 
nodig. Die ruimte vinden we belangrijk: we 
willen graag dat het geloof ook echt diepgang 
krijgt, zodat het levens veranderd en van 
mensen iets uitgaat.  
 
Muziekgroep en koor 
Bij de doop zingen we liederen die onze 
muziekgroep ook zingt. Iedere donderdag-
ochtend ontmoeten ze elkaar. De bedoeling 
is, dat dit doorgroeit naar een koor in de 
herfst. Een groep waar iedereen die wil mee 
kan zingen, jong of oud. We merken dat dit 
een prachtige vorm is die waarschijnlijk goed 
bij onze wijk past. We hebben niet veel 
mensen in onze wijk die geleerd hebben een 
muziekinstrument te spelen, maar van 
zingen houden veel mensen. We zijn 
benieuwd hoe dit project tot zegen kan zijn. 
Als je meer gaat doen, moet je soms ook 
dingen loslaten. We hebben gemerkt, dat 
ons voetbalproject voor kinderen in de wijk 
erg waardevol was, maar dat er niet veel 
meer uitgroeide dan dat er de afgelopen 
jaren was. Ons werk vraagt keuze’s. Dus zijn 
we ermee gestopt. 250 middagen hebben we 
gevoetbald met kinderen uit onze wijk. We 
hebben de stille hoop, dat er buren opstaan 
en dit over gaan nemen. Zo wordt er in het 
klein al iets zichtbaar van de revolutie in de 
betonjungle. 
 
Lokale leiders?! 
We zijn uitgezonden met het lange-termijn-
doel ons zelf hier lokaal overbodig te maken. 
Zover is het zeker nog niet. Maar met kleine 
stapjes proberen we hiernaartoe groeien. Het 
is belangrijk, dat we onze verantwoordelijk-
heden overdragen aan buren, zodat er een 
cultuur onstaat waarin mensen zelf 
verwantwoordelijkheid nemen en anderen 
leiden. Zo heeft Sandra bijvoorbeeld het 
stokje overgedragen gekregen voor 
‘facilitaire taken’ binnen onze Haltepunkt 
ruimtes; overzicht hebben voor wat wanneer 
gereinigd moet worden, er genoeg koffie is 
en dergelijke. Ook zijn onze teammeetings 
een plek waar mensen vanuit de wijk bij aan 
kunnen schuiven. Om alleen maar toe te 
kijken en te luisteren wat er gebeurd of stukje 
bij beetje meer deel te worden van de 
processen. 

Lieve familie en vrienden, 

Bruiloft bij de buren 



We geloven dat het verlangen naar liefdevolle 
gemeenschappen een verlangen is wat God 

in mensen heeft gelegd.  
verlangt 
Duitsland  

gemeenschap  

Muziek bij het straatcafe in april 
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www.gerritenjorine.nl 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Rostock werken zij in een gemeente-
stichtingsproject met een lokale kerk. 
De uitzending van Gerrit en Jorine 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
hervormde gemeente Veenendaal.  
U kunt hen steunen door een gift over 
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997  
t.n.v. Stichting ECM-Neder-
land, Deventer o.v.v. “fonds 
G&J van Dijk”   Uw giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. 

Bruiloft van buren 
Afgelopen weekend waren we 
uitgenodigd bij een bruiloft van buren. 
Het leek het bruidspaar geen gek 
idee, als ik, Gerrit iets zou zeggen. 
‘Dat soort dingen doe je in kerken 
toch?, vroegen ze’ En zo ontstond de 
mogelijkheid om iets te vertellen over 
de betekenis van geloof. Veel buren 
van ons willen heel graag stabiele, 
blijvende relaties met elkaar, maar 
dat lukt vaak niet. Dat is een groot 
pijnpunt. Ik heb geprobeerd om uit te 
leggen hoe het kennen van Jezus 
daarbij kan helpen: Hij is de bron van 
liefde, die helpt om anders te kiezen 
als het soms even niet vanzelf gaat. 
Dit soort dingen ontstaan vaker in 
ons werk: momenten waarop je 
ineens gevraagd wordt te vertellen 
wat je gelooft, vaak aan mensen die 
hierbij praktisch geen kader hebben. 
Dat vraagt creativiteit en goede 
communicatie.  
 
Stagiares 
Afgelopen week hadden we twee 
aanmeldingen van stagaires, die in 
de zomer hun stage bij Haltepunkt E 
komen doen. Ze komen van 
verschillende theologische opleidin-
gen in Duitsland. We vinden het als 
team belangrijk om hierin te 
inversteren, omdat we denken dat op 
die manier mensen leren en worden 
enthousiast dit soort vormen van kerk 
te starten. Het oosten van Duitsland 
heeft zoveel betonjungles die 
snakken naar hoop en een ander 
leven. Achter een harde schil van 
wantrouwen is niet zelden veel 
openheid voor het evangelie.  
 
De zomer staat voor de deur. Nog 
een aantal weken en de zomer-
vakantie begint. We hopen eind 
augustus twee weken vakantie te 
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houden – een uurtje bij ons vandaan. 
Noordooost Duitsland is prachtig. Ook 
hopen we mensen uit Nederland te 
ontvangen en veel tijd met elkaar en 
met onze buren door te brengen.  
 
Hartelijke groeten uit Rostock! 

Gerrit, Jorine , 

Nora, Jarne 

& Niek 

Gebedspunten: 

• Bid voor de mensen die zich laten dopen. Ouders en vrienden vinden het 
vaak raar en veroordelen een keuze om met Jezus te gaan leven. Bid, dat 
geloof diep wortelt in het leven van de mensen. 

• Bid voor onze buren, die zich zo inzetten bij Haltepunkt E. We hopen zo, dat 
ze leiders worden die andere buren weer kunnen leiden en verder kunnen 
brengen. 

• Dank voor alle mooie dingen die door het werk van Haltepunkt E heen mogen 
gebeuren. 

Knutselen bij het straatcafe in april 

Jorine en Mika bij de straatkerk 
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