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Je loopt met iemand mee, je 
geniet van iemand, je draagt 

hun moeilijkheden en je weet 
niet voor hoe lang...  

De zomer was een heerlijke tijd. We kijken 
terug op fijne wandelingen hier in de 
omgeving, kerkdiensten die buiten 
gehouden konden worden, een heerlijke 
zomervakantie in Engeland samen met 
Rhiannon en … de verloving van Léonie & 
Chris. 
 
Sinds kort mag ik samen met een team de 
Alpha-cursus in de gevangenis geven. Het is 
nieuw voor mij om dit mee te maken. Wat 
bijzonder om deze vrouwen te ontmoeten. 
Een paar dagen ervoor las ik de Elisabeth-
bode; het thema was ‘gevangen’. Er stond 
geschreven: Hoop als je gevangen zit. 
Gevangen in gedachten, gevoelens. 
Gevangen door het gevoel dat je je onvrij 
voelt doordat anderen mensen veel invloed 
op je hebben. Gevangen in zelfmedelijden of 
bitterheid. De schrijfster schreef verder ”…Of 
kun je ondanks alles vasthouden, in geloof 
en vertrouwen aan Gods goedheid”. Er was 
een referentie aan Jozef die in de 
gevangenis zat Genesis 39:20-23 Gevangen 
zitten gaat verder en dieper dan tralies.  Wat 
ik bijzonder vond tijdens de eerste ochtend 
was dat verschillende vrouwen verwezen 
naar hun moeder. Toen ze klein waren had 
hun moeder hen verteld over Jezus. Iemand 
vertelde dat haar moeder voor haar bad, een 
ander vertelde dat haar moeder haar vroeger 
meenam naar de kerk. Ook Timotheüs had 
een moeder en grootmoeder die het geloof in 
Christus voorleefde. Hoe bijzonder dat 
ouders zo’n rol krijgen; om aan je kinderen 
Jezus te laten zien. Het geschenk van 
vrijheid, bevrijding en vrede mogen ervaren 
door het offer van Christus. En nu mag ik 
deel zijn van dit team om deze vrouwen te 
laten ontdekken wat voor gift zij mogen 
ontvangen: Gods Genade. Bid voor liefde en 
wijsheid tijdens deze woensdagochtenden. 

Een andere groep mensen die Roland en ik 
wekelijks ontmoeten zijn asielzoekers en 
staatloze mensen. Mensen die op zoek zijn 
naar een land, een stad, een huis waar zij in 
vrijheid kunnen leven. Mensen die een doel 
voor ogen hebben: Een bestemming en een 
recht van bestaan. Roland trekt wekelijks op 
met iemand. Ze wandelen samen en praten 
wat. Soms gaan ze samen naar de 
voedselbank. Ik ga donderdags naar het 
AZC om daar samen met vrouwen een paar 
uurtjes iets te doen. Bijvoorbeeld hand-
werken, schilderen, Nederlandse les geven. 
Het is elke keer een verrassing wie er zal 
zijn, want als iemand een aantal keer is 
geweest kan het zomaar weer zijn dat ze 
overgeplaatst zijn naar een andere AZC. 
Toch leer ik veel van deze vrouwen die hun 
land, huis en familie hebben verlaten met 
hoop om iets beters te vinden. Bid dat Gods 
Licht in hun leven mag gaan schijnen en dat 
ze Jezus en Zijn bevrijding en Zijn vrede 
mogen gaan ervaren. 
 
Midden in september op een regenachtige 
zondag lieten drie mensen zich dopen. Toen 
we wakker werden regende het nog 
behoorlijk en we dachten even dat de dienst 
niet door zou gaan. Maar met paraplu’s en 
regenkleding gingen we op weg naar de Rijn. 
En vanaf het moment dat we er allemaal 
waren was het droog. Drie dopelingen gaven 
getuigenis van hun geloof in Jezus Christus, 
Zijn verlossing en genade. Één van de 
liederen gekozen door een dopeling heet: 
“Make my life a prayer for you” “Maak mijn 
leven een gebed voor U” Gerelateerd aan 1 
Thessalonicenzen 5:17-18 Je leven 
gefundeerd op gebed, luisterend naar wat 
God je wil zeggen en dan door de Heilige 
Geest uitwerken wat dat betekent voor jezelf 
en in relatie tot de ander.  Het was een heel 

Beste familie en vrienden, 

Doopdienst met drie dopelingen in de Rijn  



MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en 
gemeentestichting in Nederland in 

samenwerking met ECMI | 
MISSIONSMITHS is financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 

Nederland o.v.v. fonds 
MISSIONSMITHS | Maatschap 

MISSIONSMITHS, 
Schimmelpennincklaan 6A,  

6871TV Renkum -
roland.smith@ecmi.org  

| ECM-Nederland, Postbus 861,  
7400 AW Deventer,  

Nederland, 0570-637537, 
www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  

ecmnederland@ecmi.org 

“Wijs mij Uw weg Heer, wacht op de Heer, wees dapper 
en vastberaden. Mag ik niet verwachten de goedheid 

van de Heere te zien in het land van de levenden?”  
Ps.27 
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Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Mooi om zo samen bij de doop te zijn 

Onze moeder was op 14 oktober 91 
geworden 

Ons nieuwe adres:  
Schimmelpennincklaan 6A,  

6871TV Renkum  

verloving Léonie en Chris 

groot feest met zoveel verschillende 
nationaliteiten vertegenwoordigd. Ver-
schillende nationaliteiten maar een 
ieder  gekleed met Jezus Christus.  
Het leven met Christus overbrugt elke 
nationaliteit en elke situatie waarin we 
ons bevinden.  
 
In ICF Wageningen, onze kerk, zijn 
veel studenten. Dat is bijzonder want 
elke zondag zijn er wel nieuwe 
mensen die komen kijken. Soms blijft 
iemand drie jaar in de kerk soms twee 
maanden. En er is een kerngroep die 
woont en werkt in de omgeving van 
Wageningen. Elke zondag is er na de 
preek een moment waarin we nieuwe 
mensen verwelkomen en er zijn ook 
zondagen waarin we mensen de 
zegen toebidden en toezingen als ze 
weer op weg gaan naar hun eigen of 
een volgend land. Voor ons betekent 
dit dat we ons daarop mogen 
instellen. Je loopt met iemand mee, je 
geniet van iemand, je draagt hun 
moeilijkheden. En je weet niet voor 
hoe lang. Het betekent ook dat 
iedereen zijn/ haar handen uit de 
mouwen steekt om elkaar bij te staan. 
Het betekent dat we maandelijks een 
maaltijd na de dienst hebben om 
familie voor en met elkaar te zijn. Het 
betekent dat Gods licht op vele 
manieren weerkaatst wordt en we 
door zo’n interculturele en 
intergenerationele kerk Jezus op 
verschillende manier belicht zien, 
waardoor we opnieuw verrast mogen 
worden in ons beeld van Jezus. 
 

Toezegening van coordinators in onze kerk 

Tijdens de ECM conferentie in Kroatië 
gingen Roland en ik naar een seminar 
over ‘De kerk voor iedereen’ De vraag 
werd gesteld of onze kerk open staat 
voor iedereen en hoe ziet dat er uit? 
Een voorbeeld: is de website 
beschikbaar voor slechtzienden? Kan 
een doof persoon bij jou in de kerk 
zich thuis voelen? Elke eerste 
maandagavond van de maand is er 
een Webinar waarin we met collega’s 
luisteren naar hoe we er kunnen zijn 
voor mensen met ADHD, autisme, 
iemand die depressief is of zoals bij 
de komende keer: hoe kan je er als 
kerk zijn voor iemand die een burn-
out doormaakt. Het is een goed 
bestede maandagavond. 
 
Op 16 november organiseren we, het 
Member care leidersteam, een online 
training voor alle ECM Member care 
werkers. We zullen met zo´n 30 
mensen zijn. Bid voor ons zestallige 
team die dit aan het voorbereiden is. 
 
Hartelijke Groetjes, 

Roland & Carolien,  
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